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Om je in te schrijven betaal je slechts € 45,00/lid/scoutsjaar. Dit
bedrag omvat de verzekering, de Durendaelertjes en de deelname
aan de wekelijkse activiteiten. Onze gouden regel: ben je nieuw, dan
mag je 3 keer gratis komen proberen. Daarna vragen wij om je
officieel in te schrijven.

Net zoals de voorbije jaren, vragen we om opnieuw uitsluitend
online in te schrijven. Dat kan via onderstaande link! Je vindt de link
ook terug op Facebook en Instagram.

1. Schrijf je in! 

Tijdens elke activiteit is er ook een pauze
voorzien omstreeks 16:00. Dan is er de
mogelijkheid om een flesje frisdrank te drinken.
Hiervoor betaal je na de opening cash 1,00
EUR/kind. Water is te allen tijde gratis. Neem
dan ook zeker je drinkbus mee met je naam er
duidelijk op. Wij denken aan ons milieu!

Geef volgende link in je browser:

 

Rekeningnummer
Durendael vzw:
BE86 7330 7020 0950

https://tinyurl.com/Inschrijving2024-2025

https://tinyurl.com/Inschrijving2024-2025


Zoals hierboven vermeld, betaal je € 45,00/lid/scoutsjaar. Echter
kan je via de mutualiteit vaak nog een groot deel terugkrijgen. Zo’n
tegemoetkoming kan verschillen per mutualiteit. Hiervoor dien je
een formulier te downloaden, dit door ons laten invullen en dit dan
bezorgen aan je mutualiteit. Zo kun je vaak een vooraf bepaald
bedrag per jaar terugkrijgen.

Onze secretaris, Émile Watté, volgt deze aanvragen nauwkeurig op.
De formulieren met reeds ingevulde persoonlijke gegevens
(naam, rijksregisternummer, adres etc.) worden ons bij voorkeur
bezorgd via mail: info@scoutingdurendael.be. Bezorgt u ons de
aanvraag liever via papier? Dat kan: gelieve dit in de brievenbus
te deponeren van de secretaris te Beekstraat 25 bus 0202, 9600
Ronse. 

1. Schrijf je in! 



Liefste Durendaelers 

Afgelopen scoutsjaar was ik eventjes van de radar verdwenen. Ondertussen
werd onze flinke dochter Billie geboren die nu al 6 maand oud is (hoe-snel-
gaat-de-tijd?). Haar eerste scoutskamp was alvast een groot succes (elke nacht
doorgeslapen in vergelijking met thuis, ha-ha). Bedankt aan alle babysitters,
het was een fantastisch kamp en een succesvol scoutsjaar! 

Bij deze een grote shout-out naar Cookie aka Gauthier Fort om de taak als
ondervoorzitter op zich te nemen. Het is een grote verantwoordelijkheid en
vraagt de nodige energie om alles tot in de puntjes te regelen en iedereen te
blijven motiveren. Ik kon met een gerust hart mijn andere baby, Scouting
Durendael, in zijn handen achterlaten samen met de fantastische
hoofdleiding, leiding en bestuur. Bedankt! 

En zo staat er alweer een nieuw scoutsjaar voor de deur. We hebben veel in
petto en kijken er naar uit om jullie elke zondag te mogen ontvangen voor de
gezellige zondagsactiviteiten maar ook voor een glaasje achteraf aan de bar.
Langs deze weg wil ik iedereen ook nog even bedanken om Scouting
Durendael, een scoutsgroep die al 54 jaar bestaat en haar leden ziet blijven
groeien, mede mogelijk te maken. Bedankt aan die leden om er te zijn, om
jullie zotte verhalen verder door te vertellen. Bedankt aan de leiding om die
zotte verhalen mogelijk te maken. Bedankt aan de hoofdleiding om ervoor te
zorgen dat de verhalen niet te zot worden en voor al hun harde werk achter
de schermen. Bedankt aan het bestuur voor de verhalen te ondersteunen
alsook hun werk achter de schermen. 

Tot slot wil ik ook de leiding bedanken die stopt, jullie waren en zijn geweldig!
Op naar de zondagsactiviteiten, de pannenkoekenbak, de leuke feestjes,
filmavonden, de kaasavond, het paasweekend en voor je het weet staan we
weer met de voetjes in de beek te ******** (geheim). 

Groetjes op z’n scouts 

Jullie voorzitter 

Ellen De Meue 

2. Brief van de Voorzitter



Beste ouders en Durendaelers

We zijn blij om jullie als jeugdbeweging te mogen informeren over
een mooie stap die we dit jaar gaan zetten om onze bijdrage te
leveren aan de natuur en onze ecologische voetafdruk te
verkleinen!

Vanaf dit jaar zullen we de opbrengsten van onze acties gebruiken
om een koelwagen aan te schaffen die werkt op zonne-energie.
Deze koelwagen zal ons in staat stellen om op een duurzame
manier onze producten te vervoeren, zonder gebruik te maken van
vervuilende brandstoffen. Door zonne-energie te gebruiken, maken
we gebruik van een schone, hernieuwbare energiebron en zetten
we een belangrijke stap in het verduurzamen van onze kampen en
activiteiten.

Het opgebrachte geld van onze acties zal dit jaar dus worden
besteed aan de aanschaf van deze innovatieve koelwagen met
zonnepanelen. We zijn trots dat we samen met jullie deze
investering kunnen doen in een groenere toekomst en hopen op
jullie blijvende steun bij onze acties.

Samen maken we het verschil!p
Een stevige linker, 

Ondervoorzitter 
Gauthier Fort / Cookie

3. Brief van de Ondervoorzitter



Liefste Durendaelers

Het kamp in Bohon was mijn laatste opdracht als hoofdleider. Na
6 jaar als "kruispunt" tussen leid(st)ers en bestuursleden,
overhandig ik met een dubbel gevoel de fakkel definitief aan Allan
en Sofie. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat deze taak niet altijd
even gemakkelijk was. Alles op tijd regelen, de kerk in het midden
houden en de juiste balans vinden tussen verantwoordelijkheid en
plezier is niet altijd even evident. Ik heb deze jaren toch wel veel te
danken. Het heeft me heel wat bijgeleerd en me onvergetelijke
momenten bezorgd. Ik hoop dan ook dat ik iets heb kunnen
betekenen voor jullie en mijn steentje heb kunnen bijdragen. 

Hoewel ik dit nieuws breng met pijn in het hart, merk ik dat het
tijd is voor iets nieuws. Dit jaar merkte ik namelijk dat er onder
ons enkele ambitieuze werkkrachten zitten, die al even
nieuwsgierig zijn als mezelf om bij te leren en onze mooie
vereniging nog een tikkeltje mooier te maken. Hiermee bedoel ik
zeker en vast niet alleen de hoofdleiding. Ja, ook de iets stillere
kanjers van leiders en leidsters. Jullie maken mij apetrots! 

Mijn (ex-)collega-hoofdleiders, Allan & Sofie, hebben dit jaar
getoond dat ze veel in hun mars hebben om onze groep een hoop
nieuwe energie in te blazen. Zelf gebruik ik nu beter die energie
om mijn functie als secretaris verder te zetten. Niet te vroeg
juichen dus: jullie zijn nog niet van mij af, hoor! Met ons huidige
bestuur kunnen we ook wel wat bergen verzetten. Dat heeft
iedereen dit jaar met eigen ogen gezien, en dat apprecieer ik
enorm. 

4. Brief van de Hoofdleiding 



Ten slotte ook bedankt aan iedereen die mij de kans(en) gaf. Merci
aan alle personen, die het me voor hebben gedaan. Ik denk dan
aan alle collega-hoofdleide(st)ers/bestuurders, die al de revue
gepasseerd zijn. Ik heb meer van jullie opgestoken dan jullie
denken...

Graag bouw ik daarom samen met jullie allemaal aan de weg naar
een moderne, efficiënte scouts, waarbij iedereen een plaats heeft
en de tijd van zijn/haar leven meemaakt. 

Jullie kunnen op me rekenen!

We zien elkaar snel terug.

Nieuwsgierige Perdix
aka Émile Watté
aka bompa
aka jullie secretaris

Twijfel of vraag? Voor al uw informatie, administratie
& communicatie, aarzel nooit om mij te contacteren. 

Bel me, sms me of stuur me (op WhatsApp) via +32 483 40 93 13.
Mail me via info@scoutingdurendael.be.

Papieren aanvragen of andere documenten binnenbrengen? 
Steeds mogelijk te deponeren in de bus van 
Beekstraat 25 bus 0202, 9600 Ronse.



Wat een mooie woorden van Émile, die zoals altijd recht uit het
hart komen. Samen willen we graag van deze gelegenheid
gebruikmaken om even stil te staan bij alles wat Émile ons het
afgelopen jaar heeft bijgebracht. We zijn ontzettend dankbaar
voor zijn eindeloze inzet, zijn geduld en vooral dat hij altijd
klaarstaat wanneer wij wéér eens een vraag hebben. Hij heeft
ons niet alleen de kneepjes van het hoofdleiderschap geleerd,
maar ons ook het vertrouwen gegeven om onze eigen weg te
vinden in deze uitdagende maar fantastische rol.

Ons eerste jaar als hoofdleiding was dan ook een geweldig
avontuur, met veel mooie momenten en onvergetelijke
ervaringen. Dankzij Émile, maar ook dankzij jullie allemaal, konden
we vol enthousiasme aan de slag. Dit jaar willen we die trend
graag verderzetten en opnieuw keihard knallen! We kijken er
enorm naar uit om samen met jullie te blijven bouwen aan een
warme, bruisende en moderne scouts waar iedereen zich thuis
voelt.

We zijn klaar voor een nieuw scoutsjaar vol energie, nieuwe
ideeën en vooral heel veel plezier. Samen met jullie willen we er
opnieuw iets onvergetelijks van maken!

Met veel goesting en enthousiasme,

Sofie & Allan

Sofie: 0495/ 15 38 18
Allan: 0468/ 59 54 58
info@scoutingdurendael.be



5. LOGO
Beste leden en sympathisanten,
groot nieuws! 

Scouting Durendael heeft jaren zijn herkenbare logo gehad, voor velen is
dit iets iconisch. Ontelbare personen zijn hier mee opgegroeid en
hebben hiervan vele t-shirts en pulls versleten. 

Als ondervoorzitter kan ik met trots zeggen dat Durendael een jonge en
vooruitstrevende jeugdbeweging is. Dit wil zeggen dat wij als
jeugdbeweging nooit stilzitten en steeds bezig zijn met positieve
veranderingen.

Hierbij kondigen wij met veel trots een nieuw logo aan dat voortaan
terug te vinden zal zijn op onze t-shirts en pulls. 

Voor wie de logo's wat onbekend zijn, geef ik graag een woordje uitleg:
het logo op de borst is ridder Roeland. Dit is ontworpen door onze
fanatieke scout en architect Robin Miel. 

Zoals velen wel weten, is ridder Roeland een groot figuur binnen de
legende van Durendael. In zijn hand heeft hij zijn bekende hoorn 'Olifant'
vast en in de andere hand zijn onverwoestbare zwaard met de naam
Durendael. Dit vertalen wij binnen onze groep als het helpen van
anderen en de onverwoestbare banden die gesmeed worden binnen
onze vereniging.



5. LOGO

Het logo op de rug heeft een nieuwe makeover gekregen en is
gemoderniseerd.  

Degenen die op kamp goed hebben opgelet, konden al enkele unieke en
zelf-gedrukte t-shirts bewonderen van de leiding. De nieuwe pulls en t-
shirts zijn vanaf de start van dit nieuwe scoutsjaar ter beschikking! Wij
kijken er alvast naar uit om jullie te zien stralen in het nieuwe ontwerp!

Een stevige linker, 
Ondervoorzitter Cookie



6. Kalender

15 OVERGANG
22 STARTDAG 
29 VERGADERING

6 VERGADERING
13 VERGADERING
20 VERGADERING
26 HALLOWEENFEESTJE
27 GEEN VERGADERING

1 PANNENKOEKENBAK (BAKKEN, INPAKKEN ETC.)
2 UITDELEN + VERKOOP PANNENKOEKEN
3 GEEN VERGADERING
10 VERGADERING
17 VERGADERING
24 VERGADERING

1 VERGADERING SINTERKLAAS
7 FILMAVOND
GEEN ACTIVITEITEN/EXAMENSTOP 
21 KERSTMARKTJE
      

 

SEPTEMBER 

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

EXTRA INFO OVER SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOLGT.

DEZE KALENDER IS 
ONDER VOORBEHOUD.
CHECK DE WEBSITE &

SOCIAL MEDIA. 

VERGADERING
ELKE ZONDAG

14:00 OPENING
17:30 SLUITING
WEEST STIPT. 

AFWEZIG?
BERICHT UW 

LEIDING A.U.B. 

DRANKJE OP ZONDAG
= 1,00 EUR

WATER = GRATIS
DRINKBUS MEENEMEN



6. Kalender

14  TOT EN MET 18
PAASKAMP 2025 in *******

 

APRIL 

JULI

EXTRA INFO OVER SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOLGT.

DEZE KALENDER IS 
ONDER VOORBEHOUD.
CHECK DE WEBSITE &

SOCIAL MEDIA. 

VERGADERING
ELKE ZONDAG

14:00 OPENING
17:30 SLUITING
WEEST STIPT. 

AFWEZIG?
BERICHT UW 

LEIDING A.U.B. 

DRANKJE OP ZONDAG
= 1,00 EUR

WATER = GRATIS
DRINKBUS MEENEMEN

GROOT KAMP 2025

02 TOT EN MET 04 - VOORWACHT
VK’S, LEIDING, BESTUUR & FOERAGE

05 TOT EN MET 07 - LEDENKAMP JVK’S & VK’S
JVK’S, VK’S, LEIDING, BESTUUR & FOERAGE

08 TOT EN MET 15 - LEDENKAMP IEDEREEN
ALLE TAKKEN

15 BEZOEKDAG (OPHALEN KABO’S, WELPEN & JVK’S)

16 TOT EN MET 17 - NAWACHT
VK’S, LEIDING, BESTUUR & FOERAGE

 

AUGUSTUS

31 BINNENBRENGEN BAGAGE & CONTAINERS LADEN



7. Te huur:
legertent

Oppervlakte: 101,5 m2
Afmetingen: 17,5 m x 5,8 m

Middenhoogte: 2,8 m
Muurhoogte: 1,9 m

Doek: grijs
Vensters: 12 vensters met gaas en flap

Frame:
- extra lange haringen

- verzinkte buizen
- gemetalliseerde koppelstukken

- klikvoeten
- vensters uit gaas kunnen dicht voor regen

- stormharingen
- grondzeil
Voordelen:

- 91,5 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden 
- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen)

HUUR: 
€150/DAG

€300/WEEKEND 
Meer info:

- mail naar: info@scoutingdurendael.be 
- bel naar Gauthier Fort: +32 472 05 23 46

                                                                                                                                                                



7. Te huur:
FoEragetent

Oppervlakte: 46.4 m² 
Afmetingen: 8 X 5,8 m

 Middenhoogte: 2.71 m 
Muurhoogte: 1.72 m 

Doek: Polyester/katoen 440gr/m² Groen 
Vensters: 8 vensters met gaas en flap 

Doek: Polyester/katoen 440gr/m² Groen 
Frame: 

- 40 x 1.5mm aluminium buizen
- gemetalliseerde koppelstukken

- klikvoeten
HUUR: 

€ 125/DAG
€250/WEEKEND 

Meer info:
- mail naar: info@scoutingdurendael.be 

- bel naar Gauthier Fort: +32 472 05 23 46 



Kabouterleiding

MADISON
VERDONCKT

Geboortedatum:  22 februari 2004
Telefoonnummer:  0484 52 95 71

Totemnaam:  Passieve Ijsbeer
Studie: Agro en biotech -> ik zorg voor diertjes!

Huisdieren:  Joey, Chandler en Robin (katten) en
Cappuccino (hond)

Hobby’s: Scouts, going to the gymmm en turnles
geven aan kindjes (;

Favo. scoutsherinnering: Kurkendopjes zoeken
onder de sterrenhemel in het lekker natte gras met

al mijn vrienden en vriendinnetjes. <3
Levensmotto: Het leven is altijd beter met een

beetje druivensap in de hand.

LOUISE
LEENDERS

Geboortedatum:  2 oktober 2006
Telefoonnummer: 0468 28 75 92

Totemnaam:  Behendige Cormorant
Studie: grafisch ontwerp

Huisdieren: 2 kippen
Hobby’s: Scouts & muurklimmen

Favo. scoutsherinnering: 
Hoe bouw je een winkelkar om

tot een formule 1 wagen?
Levensmotto: Het leven is een feestje,
elke dag is een reden om taart te eten.

INÈS	PIETERS
Geboortedatum:  9 januari 2001

Telefoonnummer: 0493 56 95 35
Totemnaam:  Doelgerichte Dar

Studie: Master-na-Master Notariaat
Hobby’s: Scouts en lopen

Favo. scoutsherinnering: Sangpong
Levensmotto: ‘Better an oops

 than a what if!’



Kabouterleiding

FREM	VAN	DER
GHEYNST

Geboortedatum:   9 juli 2006
Telefoonnummer:  0485 64 01 11

Totemnaam: Scherpzinnige Anhinga
Studie : Sociale en militaire

wetenschappen
Hobby’s: Scouts en atletiek
Favo. scoutsherinnering: 

OVK-Reis in Kroatië
Levensmotto: Gaan en blijven gaan.KOBE

VANHOOLANDT
Geboortedatum: 23 November 2006
Telefoonnummer:  0491 11 62 85 

 Totemnaam: Goedlachse Steur 
Studie: houtbewerking 

Hobby’s: scouts 
Huisdieren: 1 hondje 

Favo. scoutsherinnering: Robin die
zei: “Ik weet een kortere weg (2uur

langer).” 
Motto: Slecht gaan is ook gaan.

ARNAUD	DE
TAVERNIER
Geboortedatum:  4 april 2007

Telefoonnummer: 0470 98 13 09
Totemnaam:  Doortastende Sneeuwuil

Studie: Moderne Talen
Hobby’s: Scouts, basgitaar spelen en

met vrienden afspreken
Favo. scoutsherinnering: Als welp 36
vallende sterren zien aan de mooie
hemel tijdens het Groot Kampvuur

Levensmotto: Carpe Diem

Welpenleiding



Welpenleiding

ISAAC	CORNELIS
Geboortedatum: 6 oktober 2006 
Telefoonnummer: 0478 56 16 44 

Totemnaam: Krachtige
Keizerspinguın̈ 

Studie: kinesitherapie 
Huisdieren: 1 hond, 2 katten

Hobby’s: Scouts en zwemmen
Favo. scoutsherinnering: de manhunt
in mijn tweede jaar bij de verkenners 

Levensmotto: moeilijk gaat ook

JEREMY
DE	COSTER

Geboortedatum: 24 november 2006
Telefoonnummer: 0498 13 52 10 

Totemnaam: Fijngevoelige Chil 
Studie: gezondheidszorg
Hobby’s: scouts, voetbal

Huisdieren: 2 honden, 1 kat
Favo. scoutsherinnering: kayak niet 1

niet 2 niet 3 maar wel 4 keer gekanteld
Quote: Het is beter een kaars te

branden dan het donker te vervloeken.

 Geboortedatum: 28 augustus 2006
Telefoonnummer: 0493 32 75 30

Studierichting: Basiszorg en
ondersteuning (5de jaar).

Huisdieren: een hond 
Hobby's: Dansen

Favo. scoutsherinnering: Allemaal hele
lieve mensen leren kennen op de

pannenkoekenbak 
Levensmotto: 

Wees altijd jezelf en volg je hart.

AMBER	VAN	DEN
MEERSSCHAUT



Jongverkennerleiding

RUBEN	NAESSENS

SOFIE	PIETERS
Geboortedatum: 7 augustus 2002
Telefoonnummer: 0495 15 38 18

Totemnaam: Betrouwbare Ibis
Studie: Bachelor Verpleegkunde

Huisdieren: 40-tal vissen in de vijver
Hobby’s: Scouts en fotografie

Favo. scoutsherinnering: Hele late
avonden aan het kampvuur als
verkenner zodat de rest vredig

konden slapen :)
Levensmotto: It is what it is.

ENYA
BRUSSELMAN	

Geboortedatum: 04/04/2003
Telefoonnummer: 0474 50 16 74

 Totemnaam: Vrolijke Wasbeer
Studie: International Organisation &

Management 
Hobby's: ik hou van sporten (van

voetbal tot muurklimmen)
Huisdieren: Fidel (kat) 

Favo. scoutsherinnering:
marshmallows aan het kampvuur

eten!! 
Motto: Leven en laten leven.

Geboortedatum: 3 oktober 2003
Telefoonnummer:  0491 31 15 36
Totemnaam: Eigenwijze Koekoek

Studie: Educatieve bachelor lager onderwijs (
leerkracht lager onderwijs) 

Hobby's: Skeeleren, wandelen met mijn hond
en scouts natuurlijk

Huisdieren: Tiny (kat), Theo ( Hond) & Jules
(Hond) 

Favo. scoutsherinnering: Weerwolven spelen
:)))

Motto: Het leven is een soep en ik ben een vork. 



Verkennerleiding

ALLAN	VAN
OVERMEEREN

Geboortedatum: 28 oktober 2002
Telefoonnummer: 0468 59 54 58
Totemnaam: Leergierig Boskonijn

Werk: Elektricien
Hobby’s: Scouts 

Favo. scoutsherinnering: Slapeloos en
gedesoriënteerd gedropt worden en
ontdekken dat het avontuur pas écht

begint als je de weg kwijt bent. 
Levensmotto: “Verken de wereld, laat

geen sporen achter behalve je
voetafdrukken”

CATO	WATTÉ
Geboortedatum: 17 april 2004

Telefoonnummer: 0485 20 88 14
Totemnaam: Fanatieke Herder

Studie: 3e bachelor geneeskunde
Hobby’s: Scouts 

Favo. scoutsherinnering: zelf het
groot kampvuur bouwen en die dan

als groep met een machtige
ceremonie in vuur en vlam steken 

Levensmotto: 
Zitten er daar tomaten in?



ELLEN	DE	MEUE

Geboortedatum:  28 april 1994
Telefoonnummer: 0497 49 49 27

Totemnaam:  Durvende Torenvalk
Werk: Event & Marketing Manager

+  mama van Billie 
Huisdieren: Zwarte labrador (Bolo)

en twee katten Stevie & Yoncé
Hobby’s: Scouts, sporten & gezellig

samenzijn met vrienden
Favo. scoutsherinnering: Spaghetti

eten zonder handen
Levensmotto: “Hakuna Matata”

VOORZITTER

RAAD VAN
BESTUUR

GAUTHIER	FORT

Geboortedatum:  5 november 2001
Telefoonnummer:  0472 05 23 46

Totemnaam:  Sympathieke Tagoean
Werk: Wondzorg- en stoma

verpleegkundige
Huisdieren: 1 straatkat en 5 kippen

van de buren
Hobby’s: Scouts en tuinieren 

Favo. scoutsherinnering: Defender
op de zijkant leggen

Levensmotto: “Liever moe dan lui.”

ONDERVOORZITTER

ÉMILE	WATTÉ

Geboortedatum: 7 juni 1999
Telefoonnummer: 0483 40 93 13

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix 
Werk: cameraman enzovoort 

Huisdieren: een dikke teddybeer
Hobby’s: scouts, alles met voeding,

koffiekletsen, muziek, nieuwe plaatsen
leren kennen & mezelf zaken bijleren 

Favo. scoutsherinnering:
rechtdoortocht

als JVK door de Semois
 Levensmotto: 

“A� ls je iets doet, doe het dan goed.”

SECRETARIS

BESTUUR



SIMON	NAESSENS

Geboortedatum:  8 augustus 2000
Telefoonnummer: 0478 36 18 19
Totemnaam: Goedaardige Argali
Studie: Handelswetenschappen

Huisdieren: Een kat (Fidel)
Hobby’s: Scouts en lopen

Favo. scoutsherinnering: Hide &
Seek met blaaspijpen en

broodkruimels
Levensmotto: “Live life by a

compass, not a clock”

SCHATBEWAARDER

RAAD VAN
BESTUUR

ROBIN	MIEL
Geboortedatum:  28 mei 2000

Telefoonnummer:  0490 40 50 90
Totemnaam:  Avontuurlijke

Arassari
Werk: Architect

Huisdieren: Een hond en een
papegaai 

Hobby’s: Scouts, lopen en
mountainbiken 

Favo. scoutsherinnering: Manhunt
1.0

Levensmotto: “Adventure is
everywhere”

BEHEERDER

MÉGANE
VERDONCKT

Geboortedatum:  7 juni 1999
Telefoonnummer: 0483 40 93 13

Totemnaam:  Sportieve Noefty
Studie: Conflict- en ontwikkelingstudies

Huisdieren: Joey, Chandler en Robin
(katten) en Cappuccino (hond)

Hobby’s: Scouts, turnles geven en
sporten 

Favo. scoutsherinnering: Telefoon
Levensmotto: “Beter een reis te veel

geboekt dan één te weinig”

BEHEERDER

BESTUUR



JOLIEN	WINDELS

Geboortedatum:  1 juni 1999
Telefoonnummer: 0489 51 40 31
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

Werk: Verkoper Dreamland
Huisdieren: Een kat (Phoebe)
Hobby’s: Scouts en fotografie

Favo. scoutsherinnering: Hide &
Seek spelen en niet gevonden

worden
Levensmotto: “Een dag niet

gelachen, is een dag niet geleefd”

BEHEERDER

RAAD VAN
BESTUUR

MAYFLAIR
VANDENABEELE

Geboortedatum: 26 juli 2000
Telefoonnummer:  0473 40 76 40 

Totemnaam:  Zanglustige Ajaja
Werk: Leerkracht lager onderwijs

Huisdieren: Een hond en een konijn
Hobby’s: Scouts, sporten en boeken

lezen.
Favo. scoutsherinnering: Sangpong

en de gezellige kampvuurtjes.
Levensmotto: “It will all be fine.”

BEHEERDER

VIRGINIE	VAN
DEN	BRANDEN
Geboortedatum:  25 december 1999

Telefoonnummer: 0470 09 80 59 
Totemnaam:  Spontane Mungo

Werk: Administratief bediende stad
Ronse

Huisdieren: Een hond (Nala)
Hobby’s: Scouts for life en padel

Favo. scoutsherinnering:  Slapeloos
en gedesoriënteerd gedropt worden
en ontdekken dat het avontuur pas

écht begint als je de weg kwijt bent. 
Levensmotto: “ Don’t worry, be

happy :D”

BEHEERDER

BESTUUR



GAUTHIER	FORT

Geboortedatum:  5 november 2001
Telefoonnummer:  0472 05 23 46

Totemnaam:  Sympathieke Tagoean
Werk: Wondzorg- en stoma

verpleegkundige
Huisdieren: 1 straatkat en 5 kippen

van de buren
Hobby’s: Scouts en tuinieren 

Favo. scoutsherinnering: Defender
op de zijkant leggen

Levensmotto: “Liever moe dan lui”

ONDERVOORZITTER

ÉMILE	WATTÉ

Geboortedatum: 7 juni 1999
Telefoonnummer: 0483 40 93 13

Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix
Werk: cameraman enzovoort

Huisdieren: een dikke teddybeer
Hobby’s: scouts, alles met voeding,

koffiekletsen, muziek, nieuwe plaatsen
leren kennen & mezelf zaken bijleren

Favo. scoutsherinnering:
rechtdoortocht als

JVK door de Semois
Levensmotto:

“A� ls je iets doet, doe het dan goed.”

SECRETARIS

DAGELIJKS
BESTUUR

BESTUUR

ELLEN	DE	MEUE

Geboortedatum:  28 april 1994
Telefoonnummer: 0497 49 49 27

Totemnaam:  Durvende Torenvalk
Werk: Event & Marketing Manager

+  mama van Billie 
Huisdieren: Zwarte labrador (Bolo)

en twee katten Stevie & Yoncé
Hobby’s: Scouts, sporten & gezellig

samenzijn met vrienden
Favo. scoutsherinnering: Spaghetti

eten zonder handen
Levensmotto: “Hakuna Matata”

VOORZITTER



DAGELIJKS
BESTUUR

ALLAN	VAN
OVERMEEREN

Geboortedatum:  28 oktober 2002
Telefoonnummer:  0468 59 54 58
Totemnaam:  Leergierig Boskonijn

Werk: Elektricien
Hobby’s: Scouts 

Favo. scoutsherinnering: Slapeloos
en gedesoriënteerd gedropt worden
en ontdekken dat het avontuur pas

écht begint als je de weg kwijt bent. 
Levensmotto: “Verken de wereld,
laat geen sporen achter behalve je

voetafdrukken”

BEHEERDER/
HOOFDLEIDER

SOFIE	PIETERS

Geboortedatum: 7 augustus 2002
Telefoonnummer: 0495 15 38 18

Totemnaam: Betrouwbare Ibis
Studie: Bachelor Verpleegkunde

Huisdieren: 40-tal vissen in de vijver
Hobby’s: Scouts en fotografie

Favo. scoutsherinnering: Hele late
avonden aan het kampvuur als

verkenner zodat de rest vredig konden
slapen :)

Levensmotto: It is what it is.

BEHEERDER/
HOOFDLEIDSTER

SIMON	NAESSENS
Geboortedatum:  8 augustus 2000
Telefoonnummer: 0478 36 18 19
Totemnaam: Goedaardige Argali
Studie: Handelswetenschappen

Huisdieren: Een kat (Fidel)
Hobby’s: Scouts en lopen

Favo. scoutsherinnering: Hide &
Seek met blaaspijpen en

broodkruimels
Levensmotto: “Live life by a

compass, not a clock”

SCHATBEWAARDER

BESTUUR



 9. Ons uniform 

Het uniform bestaat uit een groen
scoutrokje of blauwe jeansbroek, een 
blauwgele scoutsdas en een beige
scoutshemd met daarop de verschillende 
tekens. (Afbeeldingen vind je op onze website).

In de winter mag je jouw blauwe
 scoutstrui aantrekken. In de zomer
mag je het scoutshemd thuislaten en
een scouts- T-shirt aandoen. Jouw
scoutsdas doe je altijd aan.  

1 Internationaal scoutsteken
2 Lintje Durendael

3 Lintje België
4 Provincieschild

5 Takkenteken (Kabouter, Welp, JVK, VK, Leiding)
6 Beloftes (Indien behaald)

Voor iedereen:
Kentekens, dassen,
dasringen, T-shirts en
truien zijn bij de leiding te verkrijgen!
Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad
- Lintje Scouting Durendael Ronse
- Lintje België
- Provincieschild Oost-Vlaanderen
Op het rechterborstzakje: Takteken
Voor welpen en kabouters:
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)
 Op de linkermouw: Nestdriehoekje
Voor jongverkenners:
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Voor verkenners:
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken 
Voor leiding:
Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken

Takteken € 1,50
Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,50
Lintje België € 1,50
Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,50
Internationaal scoutsteken € 1,50
Das € 7,50
Dasring € 2,00
T-shirt Scouting Durendael Ronse € 12,50
Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 30,00
Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 35,00

Voor de aankoop van een beige scoutshemd
verwijzen we jullie door naar de Hopper-winkels in
Gent, Aalst, Antwerpen, enz. 

https://www.hopper.be



Een goede scout leeft naar de scoutswet. Leer jouw takwet snel goed uit het hoofd! Vroeg of laat zal
je die immers moeten opzeggen tijdens de opening.

Kabouters:

Akela, wij doen ons best.

Welpen:

Een welp volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Jongverkenners:

Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad; 
hij doet mee en zet zich in;
hij wil winnen en kan verliezen;
hij is een opmerkzaam ontdekker;
hij leeft oprecht tegenover God;
hij is fijn in zijn optreden;
hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt;
hij helpt graag waar hij kan.

Verkenners:

Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, samen een weg zoeken in
de wereld van de mensen,
alles naar juiste waarde leren schatten,
en dienstbereid een antwoord geven.
Daarom zullen wij als vrienden samenleven,
ons harden in de natuur, de wereld exploreren,
en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien

10. De wet

Tijd om te studeren!



Dag lieve kaboutertjes,
Ik vond het een ontzettend tof jaar dat we samen achter de rug hebben. Het was een moeilijke keuze tussen jullie
of de Welpjes en uiteindelijk ben ik voor de Welpjes gegaan.
Hopelijk zie ik jullie nog elke zondag op de scouts!
Groetjes Kobe

Dag stoere kabouters

Zijn jullie al wat uitgerust van kamp? Wij alleszins wel! Wat een ongelofelijk leuk jaar hebben we
samen achter de rug. We hebben zoveel zotte avonturen meegemaakt, zoals de schat van de
piraten terugvinden, een groot dinonest bouwen en daarna het dinosnot opruimen, een real life
versie van WII Party spelen en nog zoveel meer. Natuurlijk niet te vergeten, is ook onze ultraleuke
wereldreis op groot kamp, met onder andere een dagtocht naar de plantentuin, heel veel
waterspelletjes en zwemmen in de rivier, Durendael kermis, RAMBOOO, … Hopelijk genoten jullie
even hard van het afgelopen jaar als wij en zien we jullie volgend jaar allemaal terug iedere
zondag!

XOXO 
Louise, Jeremy, Kobe en Inès 

11. Kabouters

Dag mijn lieve kabouters! Na een heel jaar vol spanning achter de rug en een geslaagd groot kamp is het dan
tijd voor een nieuw scoutsjaar. Het was me een genoegen om mijn eerste leidings jaar met jullie in te gaan.
Helaas ga ik nu wel over naar een andere tak. Namelijk … Maar treur niet want wij zien elkaar wel nog hoor! En
als er iets niet goed loopt. Kop op en blijven gaan! 
Groetjes van Jeremy

Heey, ik ben Madison.
Sommige van jullie zullen mij misschien nog herinneren van twee jaar geleden. Ik heb toen
ook de kabo’s leiding gegeven. Ondertussen heb ik een jaartje JVK’s leiding gegeven maar dit
jaar kom ik jullie weer entertainen. Ik heb er echt enorm veeel zin in en ben er zeker van dat
het een topjaar wordt voor ons. Voor degenen die mij niet zo goed kennen -> we gaan elkaar
super goed leren kennen tijdens de kennismakingsspelletjes op de startdag!
toodalooooo, Ik zie jullie op zondagggggg!

Dag lieve kabouters! 
Ik ben Arnaud. Dit jaar is mijn eerste jaar als leiding en ik kijk ernaar uit om dat samen met
jullie te beleven! Ik ga samen met de andere leiding ervoor zorgen dat jullie bakken vol
plezier krijgen dit jaar. Ook al kennen we elkaar nog niet zo goed, zal dit een mega tof jaar
worden. Ik kijk ernaar uit, doei doei!

Een woordje van Kobe en Jeremy die ons verlaten:

Geen zorgen, deze toppers komen dit jaar ook een handje toesteken bij de kabouters!:



Dit jaar zal sowieso ook een topjaar worden met heel veel leuke activiteiten, zotte kampen
en meer! Een nieuw jaar brengt ook heel wat veranderingen met zich mee, leuke en
minder leuke. We moeten afscheid nemen van enkele welpen, en er komen enkele nieuwe
welpen bij. 

Ook bij de leiding moeten we helaas afscheid nemen van onze liefste Enya en Ruben, maar
er komen enkele nieuwe toppers bij; Jeremy, Kobe en Amber
Frem en Isaac blijven nog een jaartje bij jullie :) 

Een woordje van Enya en Ruben die ons verlaten:

12. Welpen

Lieve welpjes,
Na 3 mooie jaren neem ik jammer genoeg dit jaar afscheid van de welpen. 
Over de jaren heen, heb ik heel wat avonturen mogen beleven met jullie en ik
vond dat echt geweldig, maar nu is het tijd om naar de jongverkenners te
trekken. Maar een nieuwe tak is het eind van de wereld niet! Jullie mogen mij nog
steeds komen opzoeken om even je hart te luchten, een paar sappige roddels te
vertellen of gewoon voor een knuffel! Ik ben er dan ook van overtuigd dat jullie
nieuwe leiding dat super goed zal doen en er voor jullie een topjaar van zal
maken. 
xxx Enya

Beste welpen, 
Na twee geweldige jaren vol avontuur, plezier en samen lachen,
is het tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik wil
jullie bedanken voor alle mooie momenten die we samen
hebben beleefd. Jullie enthousiasme en energie hebben elke
bijeenkomst speciaal gemaakt. Ik zal de leuke herinneringen aan
deze tijd altijd koesteren. Blijf vooral zo enthousiast, nieuwsgierig
en dapper als jullie zijn. Ik weet zeker dat er nog veel mooie
avonturen voor jullie liggen! Tot ziens en wie weet komen onze
paden ooit weer samen.
Groetjes Ruben

De leiding stelt zich kort even voor:

Dag welpen, Dit jaar sta ik samen met de andere top leiding bij jullie.
Samen gaan we ons uiterste best doen om jullie een onvergetelijk jaar en kamp te
geven.

Hopelijk zijn jullie klaar voor het nieuwe nog toffere scoutsjaar.
Tot in september!
Groetjes Kobe



Maarrrrr...
Wat een kamp was dat?!?! 
Een geweldig kamp! 
Het kamp is echt in een sneltempo voorbij gevlogen, amai! 
Hopelijk zijn jullie nog niet alles vergeten? Anders hebben we hier nog enkele zotte herinneringen. 

Oha welpen! Ik ben voor dit jaar een van jullie nieuwe leiding! Geweldig toch? Ik kijk
er alvast naar uit om met jullie een jaar door volle avonturen te gaan en hopelijk
maken jullie er ook het beste van. Samen gaan wij onze grenzen wat verleggen en
zien wat voor echte scouts jullie zijn! 
Groetjesss van Jeremy

Wisten jullie dat: 

Jullie goed gekke bekken kunnen trekken
jullie professionele kampenbouwers zijn
Jullie echt wel ver kunnen stappen! #16km
De meisjes mega goed brochettes kunnen
maken (maar wel niet zonder zich vuil te
maken #sorrymamas) 
Jullie heel goed zijn in weerwolven
jullie minder goed zijn in zwijgen wanneer de
leiding het vraagt
We allemaal niet gemaakt zijn voor hitte #
zweten
De meisjes heel goed kunnen opruimen #
schouwing
De jongens niet zo goed konden opruimen
#allesbuitentijdensschouwing
Je uw tent best open zet overdag om geurtjes
te vermijden 
Weerwolven in het water ook kan, en nog
leuk is ook!
Jullie de bliksem kunnen controleren 
we een echte "dinogrot" hebben gezien
Jullie allemaal kunnen zingen en dansen
#grootkampvuur

Hey lieve welpjes, Ik ben Amber ik ben 18 jaar en ik volg basis zorg en ondersteuning
in mijn 5de jaar. Ik ben jullie nieuwd leiding dit jaar. Ik heb heel veel zin om samen
met de andere leidingen hele leuke activiteiten te doen. We gaan er samen een top
jaar van maken. Ik heb zin om jullie beter te leren kennen en hoop jullie mij ook. Ik
hou super veel van dansen. Ik kijk er enorm naar uit. 
Tot binnenkort lieve welpjes

Hey welpen!
Na vorig jaar een jaar welpen gegeven te hebben, heb ik de smaak te pakken
gekregen en sta ik dit jaar weer klaar om er samen met de andere leiding een
geweldig scoutsjaar van te maken. 
Ik hoop dat ik jullie nog veel dingen kan bijleren en dat jullie elke zondag klaar staan
in uniform om weer een geweldige activiteit te beleven. 
Voor de welpen die naar de jvk's gaan, ik ben er zeker van dat jullie dat allemaal
hartstikke goed gaan doen en ik zie jullie sowieso nog op scouts. 
Tot op zondag!
Frem



13. Jongverkenners
Hey allemaal! Allan hier, beter bekend als, leergierig boskonijn 🐰🌲

Na een fantastisch en onvergetelijk kamp vol avonturen en plezier, zijn we nu alweer
klaar om een nieuw scoutsjaar te starten, boordevol toffe activiteiten en nieuwe
uitdagingen. Maar zoals alles in het leven, komt ook hieraan een einde. Met een
beetje pijn in mijn hart moet ik jullie helaas doorgeven aan de andere leiding. 😢

Maar maak je geen zorgen! Jullie krijgen geweldige, ervaren en super toffe leiding die
mijn taak met zorg en enthousiasme zullen overnemen. Ondertussen zet ik zelf een
nieuwe stap in mijn scouting avontuur en ga ik verder naar de Verkenners.

Dus geen tranen, maar heel veel zin in het nieuwe avontuur dat voor ons allemaal ligt.

Helooooo pubertjes!

Cato a.k.a. Fanatieke Herder heeft nog een dringende boodschap voor jullie allemaal.
Wat een prachtig kamp hebben we gehad of zoals jullie het zouden zeggen: “oh my
dayssss, wat was dat toch leuk!” Hierbij wil ik jullie allemaal nog eens bedanken voor
de mooie momenten en herinneringen van het afgelopen jaar. Als jullie leidster was
ik oprecht trots te zien wat een hechte en leuke groep jullie vormen. Sommigen onder
jullie zullen nog een jaartje met mij opgescheept zitten, anderen zijn eindelijk van mij
verlost. Samen met Allan ga ik dit nieuwe scoutsjaar overstappen naar…… de
verkenners!
Wees niet getreurd, ik ben altijd bereid een uitgebreide songfestival act te geven in
case jullie mij zouden missen ;). (Zet gewoon tattoo op en je zal me eindelijk eens zien
lopen)

Groeten op z’n scouts
Tattooooo
oeps ik bedoel:
Catooooo

YOO guys, it’s ya boy Nathan (de cringe guy) 

Ik weet dat jullie mij hebben moeten missen op kamp, maar ik ben er zeker van dat
m’n co-leiding jullie niet heeft laten zitten. Dit jaar was toch een plezant jaar eh!!? Van
stadsspellen tot drugs (bloem) smokkelen en anderen ondermijnen hebben we niet
stilgezeten om jullie iedere zondag een leuke en leerrijke boodschap bij te brengen en
zich te amuseren. Ik moet jullie wel iets zeggen…
Ik stop helaas met leiding geven na 14 jaar in de scouts te zitten, na de kabouters,
welpen en JVK’s leiding te geven was dit een top jaar om het af te sluiten. Maar vrees
niet, meneer Nathan zit nu in de Foerage van VZW Durendael, wat betekent dat jullie
mij nog regelmatig gaan zien en dat jullie nog niet van mij af zijn :)). De leiding voor dit
jaar gaat jullie zeker niet in de steek laten!
Het was een eer jullie te leren kennen en ik wens jullie nog veel plezier en succes xx

(-100 aura omdat ik stop 💀)

ps. ik verwacht nog een zonnebril van Calia 

orang-oetan out 



Dag lieve JVKaas, voor wie mij nog niet zou kennen, ik ben Enya, ik ben 20 jaar en
studeer voor leerkracht lager onderwijs. Mijn hobbies zijn skeeleren, wandelen met
mijn hondjes en scouts natuurlijk! 
Ik heb er mega veel zin in om samen met mijn coleiding allerlei coole activiteit te
verzinnen en veel zotte dingen te doen!
Tot zondag!

Hey allemaal!
Sommigen van jullie kennen me misschien al van bij de welpen, maar voor wie me
nog niet kent: ik ben Ruben de vrolijke wasbeer, en ik ben super enthousiast om vanaf
nu deel te zijn van jullie jvk-leiding! Na mijn tijd bij de welpen kijk ik er heel erg naar uit
om samen met jullie nieuwe avonturen te beleven. Ik hou van avontuur, kamperen en
samen buiten bezig zijn, en ik ben gemotiveerd om er voor te zorgen dat we een
onvergetelijk scoutsjaar tegemoet gaan. Ik kan niet wachten om samen met jullie op
pad te gaan, uitdagingen aan te gaan en vooral heel veel plezier te maken!
Tot snel!
Groetjes Ruben

Helllooo met Madison hier!!
 
Ik heb een zot leuk kamp met jullie en mijn co-leiding gehad en zal dit zeker niet
vergeten. Jullie waren echt een topteam om mee op kamp te gaan en ik vond het
supppppper jammer dat ik jullie vroegtijdig moest verlaten. Hopelijk hebben jullie veel
bij geleerd en zullen jullie dit allemaal onthouden voor volgend kamp! Spijtig genoeg
ga ik jullie geen leiding meer geven vanaf volgend jaar )))): Maaar jullie gaan mij zeker
nog zien rondlopen want ik ga nog eens terug naar de Kabo’s! En wie weet geef ik
jullie ooit wel nog eens leiding (((; 
Tot ooit nog eeeeens!!!!! 

Hey lieve JVK’s,
Aan sommige van jullie heb ik nog leiding gegeven toen jullie kabouter waren, maar er
zitten ook enkele nieuwe gezichten tussen. Ik stel me dus graag nog eens voor.
Ik ben Sofie, ik ben 22 jaar en zit momenteel in mijn laatste jaar bachelor
verpleegkunde. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie de skills aan te leren, die jullie tot
echte  scouts zullen maken en ben ervan overtuigd dat we samen een geweldig jaar
zullen beleven.
Stevige Linker,
Sofie

*9*0



Dag vkaasjes hier zijn we voor de laatste keer met een mega mooi tekstje voor jullie. Er zijn de afgelopen
maanden heel veel onvergetelijke herinneringen gemaakt. We blikken graag nog eens terug naar onze
gezellige zomer samen. 

Vlak na de examens vertrokken we samen op ovk-weekend naar La Roche. We hebben heel veel gelachen,
maar vooral niet stilgezeten. Kajakken, hoogteparcours en lange wandelingen naar de winkel zorgden ervoor
dat we ons al goed konden opwarmen voor het groot kamp. Nog een shout out naar Fanny die ervoor zorgde
dat jullie extra hoogteparcours mochten doen (#WeLoveFanny). 

Na het weekend in La Roche vertrokken we samen opnieuw naar de Ardennen, maar nu naar Bohon. De
weergoden stonden na een regenachtige zomer eindelijk aan onze kant en gaven ons geweldig weer.Dit
kwam goed van pas, want een pilotis maken in de regen suckt. Putten op een rechte lijn graven was niet onze
sterkste kant, maar we hebben toch een zotte pilotis (met mega coole afwasbak) neergezet. 
Aangezien we een pagina vol kunnen schrijven met leuke kampherinneringen (maar veel schrijven en lezen
lastig is) sommen we ze eventjes op. 

We maakten de mooiste BBQ in de geschiedenis van scouting durendael 
Lou had veel pijntjes door hard te werken (rekening van de plakkertjes volgt nog)
Er zijn veel verschillende meningen rond het correct inzepen van een pot
Staf en Arnaud hun bromance bleef groeien en bloeien 
Nachtwake is mega leuk
Jullie kunnen NIET werken met coördinaten 
Arnaud zijn totemnaam was dan toch niet duif…
Wortelpuree was niet onze beste maaltijd ever 

Alle gekheid op een stokje, het was een fantastisch kamp! We zijn enorm trots op jullie als groep en vonden
het leuk om een volledig jaar leiding te mogen geven aan jullie. x
De groep zal er komend scoutsjaar een beetje anders uitzien, maar we zijn zeker dat jullie dat gaan knallen. 

Dikke knuffel, 
Lotte, Frodo en Sofie

Dag strijders,
Na 6 jaar leiding te geven is het tijd voor deze oldtimer om met pensioen te gaan. Maar jammer genoeg zijn
jullie nog niet helemaal van mij verlost aangezien ik nu eindelijk FOURAGE ben, joepie niks doen (van mijn
advocaat moest ik zeggen dat dit een mopje was om boze commentaar van het bestuur te vermijden)!
Uiteraard ben ik ook zeer blij om mijn laatste jaar als leiding met zo een geweldige groep gehad te hebben.
Het kamp was dan ook zeer aangenaam en ik hoop dat jullie dat ook vonden. Ik beloof ook dat jullie me nog
zullen zien, ofwel in het woonzorgcentrum fourage durendael, ofwel in de hangmatten. Challas
Frodo

14. Verkenners



Dus geen tranen, maar heel veel zin in het nieuwe avontuur dat voor ons allemaal ligt.
Hey allemaal! Allan hier, maar de meesten kennen me als het leergierige boskonijn 🐰🌲. Na twee prachtige
jaren als leiding bij de welpen en vervolgens twee avontuurlijke jaren als jonge verkenner leiding, ben ik klaar
voor een nieuw hoofdstuk: de verkenners! 🎉

Wat deze stap nog specialer maakt, is dat ik dit avontuur mag delen met iemand die ik al helemaal in het
begin van mijn scouts carrière heb leren kennen. We hebben zelfs al eens eerder samen leiding gegeven! Ja,
je raadt het al, niemand minder dan de fanatieke herder, Cato 🐕.

En dan nu een speciaal woordje voor de nieuwe verkenners: een dikke proficiat met jullie geslaagde
overgang! 🎊 Jullie hebben de sprong gemaakt van jongverkenner naar verkenner. Wij kijken er enorm naar
uit om samen met jullie de volgende avonturen te beleven! 🚀 Klaar voor de uitdaging? Let’s go!

Dag verkennertjes, als ik eerlijk ben schrijf ik dit tekstje met een klein hartje. Ik maakte mijn eerste kamp mee
toen ik 8 maanden oud was en ondertussen moet ik jammer genoeg vertellen dat mijn avonturen als leidster
hier stoppen. Door de jaren heen heb ik veel zotte, leuke en uitdagende dingen mogen doen die ik niet snel
zal vergeten. Bij de start van dit scoutsjaar maakte ik een grote sprong van kabouter- naar verkennerleiding,
maar ik heb geen seconde spijt gehad van mijn beslissing. Het was een mooi scoutsjaar om mijn carrière (dat
klinkt mega oud) mee af te sluiten. Om eens goed te lachen, de tea te spillen of een babbeltje te slaan
kunnen jullie me vanaf nu in de fourage vinden. 

Dikke bisou, 
Lotte xx

Gegroet allen!
Zoals jullie al van Allan hebben vernomen zal, ik (Cato a.k.a. Fanatieke Herder dus voor moest je het nog niet
doorhebben) jullie ook dit jaar leiding geven. Ik moet wel toegeven dat ik ondertussen wel al een klein beetje
versleten ben. Ik ben begonnen met twee jaar kabouters, een jaartje welpen, een jaartje jongverkenners en dan
nu uiteindelijk de enige, echte coole verkernersss! Ik kijk ernaar uit om met deze groep de wildste avonturen te
beleven (side note: daarbij horen dingen uit de koelcel stelen niet ;) ). Daarom vinden jullie hieronder al een
voorproefje met wat we allemaal voor jullie in petto hebben.

Yes, voortaan zitten
jullie opgescheept
met een boskonijn

en een herder! 

Dag lieve verkenners,
Volgend jaar geef ik opnieuw leiding aan de jongverkenners. Samen hebben we een ongelooflijk mooi jaar
achter de rug en ik zal deze mooie herinneringen enorm koesteren (OVK-weekend, chique diner op
paaskamp,bouwen van de pilotis...)
Ik zal leiding geven aan jullie ongelooflijk missen, maar ik kom jullie zeker weten nog af en toe lastig vallen ;). 
Kusjes
Sofie



Een voorproefje van een kampactiviteit:

07:00 - Choco Tenen Ontbijt
Begin de dag lekker bizar met chocolade in de vorm van tenen. Smelten ze?
Lekker smeren!

10:00 - Duif Vangen
Tijd voor een wilde achtervolging door het park: wie vangt de duif het eerst?

11:00 - Laser Disco met Natte handdoeken
Dans in het donker met lasers om je heen, maar wacht... iemand gooit ineens
een handdoek in het rond! Kussengevecht-mode: aan!

13:00 - Potten Jexen
Als ik mezelf er niet in zie dan kan het beter, blijven jexen.

15:00 - Minigolfen met Takken
Een normale minigolfbaan? Te simpel! Probeer maar eens de bal met een tak te
slaan. Gaat dat? Geen idee, maar het wordt hilarisch.

17:00 - Rollende Picknick
Op zoek naar de perfecte picknickplek... maar dan terwijl je in een winkelkarretje
zit. Goed sturen is de sleutel (maar eten onderweg ook!).

19:00 - Avond Rambo
Tijd om de ultieme strijder te worden: nergens bang voor, onvermoeibaar en
klaar voor elke uitdaging. Dit is jouw moment om de held van de nacht te zijn! 💪
🌲

00:10 - 8 km Gedropt worden in een onbekende stad
Blinddoek op, in de auto, en hup—je wordt ergens in een vreemde stad
losgelaten. Kun jij je weg terugvinden? Bonuspunten voor elke vreemde lokale
lekkernij die je probeert.

Hoe gekker, hoe beter! 😄



Beste ouders en leden,
We willen jullie graag voorstellen aan de OVK. OVK staat voor Ondernemende
Verkenners en is bedoeld voor de leden die graag hun handen uit de mouwen
steken en samen toffe projecten willen opzetten. Vanaf dit jaar behoren de leden
van de scoutsjaren 2010 en 2011 tot deze groep. Ons plan is om deze leden  
acties te laten organiseren, om geld  in te zamelen voor leuke
groepsactiviteiten.

Graag willen we benadrukken dat de OVK niet elk jaar of bij elke generatie
georganiseerd wordt. Het hangt af van het moment en of de leiding er de tijd en
motivatie voor heeft om dit op te zetten. Gelukkig hebben we dit jaar een
enthousiaste groep leiding die graag samen met deze ondernemende verkenners
aan de slag gaat!

Het doel van de OVK is om initiatieven op poten te zetten, zoals helpen bij
evenementen, eigen  evenementen organiseren of klusjes uitvoeren bij mensen
thuis. Een goed voorbeeld hiervan is bv. een  gezellige spaghettiavond rond
Valentijn. De opbrengst van deze acties en klusjes gaat naar een tof weekendje
weg of misschien zelfs een grotere groepsreis. Hoeveel we precies kunnen doen,
hangt af van het ingezamelde bedrag en de periode waarin we actief zijn. We
nodigen jullie, zowel ouders als OVK’s, graag uit op een infomoment later dit
scoutsjaar. Hier zullen we verdere details bespreken en vragen beantwoorden. De
exacte datum hiervoor krijgen jullie in een flyer die we binnenkort zullen
meegeven.

De leiding die de OVK begeleidt, start allemaal aan hun vijfde jaar als leiding. Ze
brengen dus heel wat ervaring mee en doen dit vrijwillig, met volle inzet in hun
eigen vrije tijd.

Heb je hulp nodig op je familiefeest, met het onderhoud in je tuin of op een
evenement? Stuur ons dan gerust een berichtje op onderstaande
telefoonnummers:

Enya: 0491 31 15 36
Ruben: 0474 50 16 74
Sofie: 0495 15 38 18
Allan: 0468 59 54 58
Madison: 0484 52 95 71

We kijken ernaar uit om er samen met deze ondernemende verkenners een
fantastisch jaar van te maken!
Stevige linker,
De OVK-leiding
Enya, Ruben, Sofie, Allan en Madison

15. OVK



WAcht...
Waar heeft de OVK-tak ons

ook alweer gebracht in het verleden?

Leider Arne Verplancken kwam met een idee!

Een groep gemotiveerde verkenners zelf initiatief laten/leren
nemen voor een droomreis naar plaats X. 

Eerste reis in 2018.

Gestart in het toenmalige lokaal in de Savooistraat 34, 9600 Ronse.



2018 
Frankrijk

2022 
Frankrijk/grens Zwitserland



2023 

Kroatië: Pula, Mali Lošinj & Zadar 

2024 

Belgische Ardennen: La Roche

Steun jij de volgende generatie?




