#1

[EL]
-
o
(L]
—
(L]
<
o
2
[EL]
o
=
o

SEPTEMBER 2023




INHOUD

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 Schrijf je in
2 Brief van de voorzitter
3 Brief van de ondervoorzitter
4 Brief van de hoofdleiding
5 Kalender
6 Te huur: frametent
7/ Organisatie
8 Ons uniform
9 De wet

10 Kabouters

11 Welpen
12 Jongverkenners
13 Verkenners

Dit geweldige magazine wordt u meermaals per jaar aangeboden door Durendael vzw, gevestigd te
Muziekbosstraat 17, 9600 Ronse, Belgié. De vereniging staat beter bekend als de beste scouts ter
wereld. © Durendael vzw 2023.



1 Schrijf je in!

Om je in te schrijven betaal je slechts € 40,00/lid/scoutsjaar. Dit
bedrag omvat de verzekering, de Durendaelertjes en de deelname
aan de wekelijkse activiteiten. Onze gouden regel: ben je nieuw, dan
mag je 3 keer gratis komen proberen. Daarna vragen wij om je
officieel in te schrijven.

Net zoals de voorbije jaren, vragen we om opnieuw uitsluitend
online in te schrijven. Dat kan via onderstaande link! Je vindt de link

ook terug op Facebook en Instagram.

Geef volgende link in je browser: http://tiny.cc/inschrijving20232024
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Inschrijving scoutsjaar 2023-2024

Welkom bij de online inschrijvingstoal van Scouting Durendael Ronse. Indien je je kind .
wer b euwe scoutsjaar 2023-2024, gelieve dan alle onderstaande Re ke n I n n u I ' I I I I e r
velden correct in te )
Let op: Vul voor iedel ‘opnieuw ditinschrijvingsformulier velledig in,
.
U 22l het verzenden van het formuker een bevestigingarnalkifgen op uw ngevaeade & urendael vzw.
mailadres. Niets gekregen? Kijk ook eens in de map Ongewenste e-mail of ‘Spam.
EEmE e B E 8 6 7 3 3 O ; O 2 O O 9 5 O
info@scoutingdurendael.be Ander account &

Tijdens elke activiteit is er ook een pauze
voorzien omstreeks 16:00. Dan is er de
mogelijkheid om een flesje frisdrank te drinken.
Hiervoor betaal je na de opening cash 1,00
EUR/kind. Water is te allen tijde gratis. Neem
dan ook zeker je drinkbus mee met je naam er
duidelijk op. Wij denken aan ons milieu!



2 Brief van de Voorzitter

/ .
- Liefste Durendaelers

S~
Bij deze zit er weer een succesvol en leuk scoutsjaar op en
zijn we helemaal klaar voor een nieuw en uitdagend jaar.
Graag begin ik met een leuk nieuwtje want begin maart
verwachten mijn man en ik ons eerste kindje! Dat wil
zeggen dat ik mij wat meer op de achtergrond zal
bevinden en ervaren scout Gauthier Fort aka Cookie
ondervoorzitter wordt.

Bij deze kondig ik ook graag ons nieuw bestuur aan. Op de
volgende pagina kan je alle gegevens terugvinden maar ik
verwelkom graag May-flair, Mégane, Robin en Simon,
verder blijven ook Emile W. Virginie en Jolien in het team.
Ook een welkom aan onze nieuwe hoofleiding Allan en
Sofie die dit samen zullen uitvoeren met Emile W . Alvast
bedankt voor jullie enthousiasme en komende inzet.

Dat wil zeggen dat er ook enkele bestuursleden stoppen.
Sommigen onder hen hebben er meer dan 30 jaar ervaring
opzitten bij Scouting Durendael en het verhaal ervan dus
ook mede mogelijk gemaakt. Bedankt voor alles, bedankt
voor jullie inzet, bedankt dat wij op jullie konden rekenen.
Het is zeker geen vaarwel, maar een tot ziens. Bedankt
Arne, Detlev, Ivo, Jan, Jarne, Jens en Steven.

Tot slot wil ik ook nog Dirk & Cathy bedanken om het

kampvervoer mogelijk te maken. Ook bedankt aan alle

andere voor hun inzet tijdens het jaar, de acties en de
kampen.

Ik laat nu graag het woord over aan ondervoorzitter
Gauthier.

Met zonnige groetjes

Jullie voorzitter
Ellen De Meue



3 Brief van de Ondervoorzitter

Beste Durendaelers,

Ik ben Gauthier ook wel bekend als Cookie. Ondertussen
heb ik zelf al verschillende hemden en dassen versleten
binnen Scouting Durendael. Naast mijn taak als
hoofdleiding en 15 jaar zelf actief te zijn binnen deze groep
heb ik besloten om dit jaar de taak van ondervoorzitter te
vervullen.

Het is prachtig om te zien hoeveel mooie banden en
herinneringen deze groep in de afgelopen jaren al heeft
kunnen maken.

Om deze reden kijk ik als ondervoorzitter er ontzettend
naar uit om samen met het nieuwe bestuur ons steentje
bij te dragen en er voor zorgen dat Scouting Durendael
voor iedereen iets onvergetelijks mag worden.

Graag zie ik iedereen terug voor onze wekelijkse
activiteiten, onze acties en onze kampen!

Tot dan!
Een stevige linker!

Cookie



4 Brief van de Hoofdleiding

Ondertussen weten jullie dat geen enkel scoutsjaar hetzelfde is als
het jaar ervoor. Misschien vingen jullie het al op: vanaf dit jaar is
Nieuwsgierige Perdix geen leider meer. 8 jaar leiding en 4
verschillende takken staan in mijn geheugen gegrift als een pan
met bruine zeep, die te lang op het vuur heeft gestaan. Het is dan
ook quasi onmogelijk om alle herinneringen te vatten in enkele
lijntjes tekst. Wat nog onmogelijker is, is de scouts plots helemaal
achterlaten. Graag vertel ik jullie dan ook dat ik dit jaar nog op
post blijf als hoofdleider.

Helaas moeten we bij de Hoofdleiding dit jaar afscheid nemen van
2 alombekende namen. Cookie en Virginie zetten een stapje opzij
als hoofdleider en hoofdleidster. Niet getreurd, beide toppers
blijven nog steeds actief binnen het Bestuur en wij kunnen nog
altijd even hard op hen rekenen. Ik denk dat het dan ook meer
dan op zijn plaats is om hen nogmaals te bedanken voor hun
jarenlange, vrijwillige inzet voor ieder van ons.

Vinginie en Coshie, bedankt vagrn alles !

Gelukkig doe ik deze hoofdleidersklus niet
alleen. Vanaf nu gaan we verder met een ﬁ
nieuw team. Maak jullie borst maar nat, —
want onze trouwe vrienden Sofie & Allan
komen bij het team. Hoera! Voor wie hen
nog niet zou kennen, foei foei foei! Dat
wordt hoog tijd. Hieronder stellen ze zich
dan toch nog maar eens voor.
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We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we dit jaar de kans krijgen om

als hoofdleiding aan de slag te gaan. We starten intussen al aan een 11e
jaar (Allan) en een 9e jaar (Sofie) bij de scouts. Al die jaren scouts
hebben zeker een grote invioed op wie we vandaag de dag zijn.

We kijken enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk in onze scoutscarriére.
We willen ervoor zorgen dat iedereen zich bij ons in de scouts thuisvoelt
en zichzelf kan zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat dit een

fantastisch jaar gaat worden. Laten we samen bouwen aan de ultieme

scoutingervaring - een plek waar je warmte, vriendschap en avontuur
kunt vinden.

Allan & Sofie <3

Wie doorheen het jaar vragen heeft, weet voortaan wie te bereiken.
Vriendelijke scoutsgroeten

Sofie, Allan & Emile

Sofie: 0495/ 1538 18
Allan; 0468/ 59 54 58
Emile: 0483/ 4093 13

)
N
Mailen kan op: info@scoutingdurendael.be
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5 Kalender

SEPTEMBER

10 OVERGANG
17 STARTDAG
24 VERGADERING

OKTOBER

1 VERGADERING

8 VERGADERING

15 VERGADERING

21 HALLOWEENFEEST]JE
29 GEEN VERGADERING

NOVEMBER

3 PANNENKOEKENBAK (BAKKEN, INPAKKEN ETC.)
4 UITDELEN + VERKOOP PANNENKOEKEN

5 GEEN VERGADERING

12 VERGADERING

19 VERGADERING

26 VERGADERING

DECEMBER

3 VERGADERING SINTERKLAAS
9 FILMAVOND
10-31 GEEN ACTIVITEITEN/EXAMENSTOP

EXTRA INFO OVER SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOLGT

DEZE KALENDER IS VERGADERING DRANKJE OP ZONDAG
ONDER VOORBEHOUD. ELKE ZONDAG AFWEZIG? = 1,00 EUR CASH
CHECK DE WEBSITE & 14:00 OPENING BERICHT UW WA
LEIDING A.U.B WATER = GRATIS

17:30 SLUITING .
SOCIAL MEDIA WEEST STIPT DRINKBUS MEENEMEN



6 Te huur:
Frame tent

Oppervlakte: 101,5 m2
Afmetingen: 17,5m x 5,8 m
Middenhoogte: 2,8 m
Muurhoogte: 1,9 m
Doek: grijs
Vensters: 12 vensters met gaas en flap
Frame:

- extra lange haringen
- verzinkte buizen
- gemetalliseerde koppelstukken
- klikvoeten
Opties:

- keuze bij vensters tussen pvc of gaas
- stormharingen
- grondzeil
Voordelen:

- 91,5 m2 vrije binnenruimte zonder steunpalen in het midden
- snel en gemakkelijk op te zetten (in gras of op steen)
HUUR: €300/WEEKEND
Meer info:

- mail naar: info@scoutingdurendael.be
- bel naar: Ellen: +32 497 49 49 27




7 Organisatie
KABOUTERLEIDING

Naam: Jeremy De Coster

Naam: Inés Pieters
Geboortedatum: 24 november 2006

Naam: Louise Leenders

Geboortedatum: 2 oktober 2006 Geboortedatum: 9 januari 2001
Gsm-nummer: 0468/ 28 75 92 Gsm-nummer: 0493/ 56 95 35 Gsm-nummer: 0498/ 13 52 10
Mail: louise06leenders@gmail.com Mail: inespieters2001@gmail.com Mail: jeremydecosterO6@gmail.com

Totemnaam: Behendige Cormorant Totemnaam: Doelgerichte Dar Totemnaam: Fijngevoelige Chil

Naam: Kobe Vanhoolandt
Geboortedatum: 23 november 2006
Gsm-nummer: 0491/ 11 62 85
Mail: kobe.vanhoolandt77@gmail.com
Totemnaam: Goedlachse Steur

WELPENLEIDING

Naam: Enya Brusselman Naam: Charlotte Haegeman Naam: Ruben Naessens
Geboortedatum: 3 oktober 2003 Geboortedatum: 17 oktober 2002 Geboortedatum: 4 april 2003
Gsm-nummer: 0491/ 31 15 36 Gsm-nummer: 0478/ 09 78 20 Gsm-nummer: 0474/ 50 16 74
Mail: enya.brusselman1@gmail.com Mail: Mail: runa040403@gmail.com
Totemnaam: Eigenwijze Koekoek charlottehaegeman2002@hotmail.com Totemnaam: Vrolijke Wasbeer

Totemnaam: Meelevende Adjak



Naam: Isaac Cornelis Naam: Frem Vander Gheynst Naam: Seppe De Ruyck

Geboortedatum: 6 oktober 2006 Geboortedatum: 9 juli 2006 Geboortedatum: 21 november 2006
Gsm-nummer: 0478/ 56 16 44 Gsm-nummer: 0485/ 64 01 11 Gsm-nummer: 0468/ 54 18 73
Mail: isaac.cornelis@gmail.com Mail: fremvandergheynst@hotmail.com Mail: seppedr21@gmail.com

Totemnaam: Krachtige Keizerspinguin Totemnaam: Scherpzinnige Anhinga Totemnaam: Levendige Kauw

JONGVERKENNERLEIDING

Naam: Allan Van Overmeeren Naam: Cato Watté Naam: Madison Verdonckt
Geboortedatum: 28 oktober 2002 Geboortedatum: 17 april 2004 Geboortedatum: 22 februari 2004
Gsm-nummer: 0468/ 59 54 58 Gsm-nummer: 0485/ 20 88 14 Gsm-nummer: 0484/ 52 95 71
Mail: vanovermeerenallan@gmail.com Mail: catowatte@hotmail.com Mail: madison.verdonckt@gmail.com

Totemnaam: Leergierig Boskonijn Totemnaam: Fanatieke Herder Totemnaam: Passieve ljsbeer

Naam: Nathan Naessens
Geboortedatum: 14 mei 2005
Gsm-nummer: 0491/ 89 34 18
Mail: nana140505@gmail.com

Totemnaam: Sympathieke Orang-
Oetang




VERKENNERLEIDING

Naam: Emile Reyntjens
Geboortedatum: 25 mei 2000
Gsm-nummer: 0470/ 21 2973

Mail: reyntjens.emile@gmail.com
Totemnaam: Komische Chinchilla

Naam: Lotte Lemaitre
Geboortedatum: 2 december 2003
Gsm-nummer: 0470/ 35 39 57
Mail: lotte.lemaitre@hotmail.com

Totemnaam: Zorgzame Secretarisvogel

Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002
Gsm-nummer: 0495/15 38 18
Mail: sofie02pieters@gmail.com
Totemnaam: Betrouwbare lbis

RAAD VAN BESTUUR

VOORZITTER
Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 29 april 1994
Gsm-nummer: 0497 49 49 27
Mail: ellendemeue@hotmail.be
Totemnaam: Durvende Torenvalk

SCHATBEWAARDER
Naam: Simon Naessens
Geboortedatum: 08 augustus 2000
Gsm-nummer: 0478 36 18 19 Mail:
simon.p.naessens@gmail.com
Totemnaam: Goedaardige Argali

ONDERVOORZITTER
Naam: Gauthier Fort

Geboortedatum: 05 november 2001

Gsm-nummer: 0472 05 23 46

Mail: gauthier.fort9600@gmail.com
Totemnaam: Sympathieke Tagoean

SECRETARIS/HOOFDLEIDER
Naam: Emile Watté
Geboortedatum: 07 juni 1999
Gsm-nummer: 0483 40 93 13
Mail: emilewatte@hotmail.com
Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

BEHEERDER
Naam: Robin Miel
Geboortedatum: 28 mei 2000
Gsm-nummer: 0490 40 50 90
Mail: robin_miel®@live.be
Totemnaam: Avontuurlijke Arassari

BEHEERDER
Naam: Mégane Verdonckt
Geboortedatum: 16 oktober 1999
Gsm-nummer: 0489 43 84 86

Mail: megane.verdonckt@hotmail.com

Totemnaam: Sportieve Noefty



BEHEERDER
Naam: Jolien Windels
Geboortedatum: 1 juni 1999
Gsm-nummer: 0489 51 40 31
Mail: jolien.windels@hotmail.com
Totemnaam: Giechelende Dolfijn

BEHEERDER
Naam: May-Flair Vandenabeele
Geboortedatum: 26 juli 2000
Gsm-nummer: 0473 40 76 40
Mail: mayflair.vandenabeele@gmail.com
Totemnaam: Zanglustige Ajaja

BEHEERDER
Naam: Virginie van den Branden
Geboortedatum: 25 december 1999
Gsm-nummer: 0470 09 80 59

Mail: av.vandenbranden@outlook.com

Totemnaam: Spontane Mungo

DAGELIJKS BESTUUR

VOORZITTER
Naam: Ellen De Meue
Geboortedatum: 29 april 1994
Gsm-nummer: 0497/ 49 49 27
Mail: ellendemeue@hotmail.com
Totemnaam: Durvende Torenvalk

ONDERVOORZITTER
Naam: Gauthier Fort
Geboortedatum: 5 november 2001
Gsm-nummer: 0472/ 05 23 46
Mail: gauthier.fort9600@gmail.com
Totemnaam: Sympathieke Tagoean

HOOFDLEIDER
Naam: Allan Van Overmeeren
Geboortedatum: 28 oktober 2002
Gsm-nummer: 0468/ 59 54 58
Mail: vanovermeerenallan@gmail.com
Totemnaam: Leergierig Boskonijn

HOOFDLEIDSTER
Naam: Sofie Pieters
Geboortedatum: 7 augustus 2002 Geboortedatum: 08 augustus 2000

Gsm-nummer: 0495/15 38 18
Mail: sofie02pieters@gmail.com
Totemnaam: Betrouwbare |bis

SECRETARIS/HOOFDLEIDER
Naam: Emile Watté
Geboortedatum: 7 juni 1999
Gsm-nummer: 0483/ 4093 13
Mail: emilewatte@hotmail.com
Totemnaam: Nieuwsgierige Perdix

SCHATBEWAARDER
Naam: Simon Naessens

Gsm-nummer: 0478 36 18 19 Mail:
simon.p.naessens@gmail.com
Totemnaam: Goedaardige Argali



8 Ons uniform

Het uniform bestaat uit een groen
scoutrokje of blauwe jeansbroek, een
blauwgele scoutsdas en een beige
scoutshemd met daarop de verschillende
tekens. (Afbeeldingen vind je op onze website).

In de winter mag je jouw blauwe
scoutstrui aantrekken. In de zomer
mag je het scoutshemd thuislaten en
een scouts- T-shirt aandoen. Jouw
scoutsdas doe je altijd aan.

1 Internationaal scoutsteken
2 Lintje Durendael
3 Lintje Belgié
4 Provincieschild
5 Takkenteken (Kabouter, Welp, JVK, VK, Leiding)
6 Beloftes (Indien behaald)

Voor iedereen:

Kentekens, dassen,

dasringen, T-shirts en

truien zijn bij de leiding te verkrijgen!

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad

- Lintje Scouting Durendael Ronse

- Lintje Belgié

- Provincieschild Oost-Vlaanderen

Op het rechterborstzakje: Takteken

Voor welpen en kabouters:

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)
Op de linkermouw: Nestdriehoekje

Voor jongverkenners:

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)
Voor verkenners:

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken
Voor leiding:

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken

Takteken € 1,50

Lintje Scouting Durendael Ronse € 1,50

Lintje Belgié € 1,50

Provincieschild Oost-Vlaanderen € 1,50
Internationaal scoutsteken € 1,50

Das € 7,50

Dasring € 2,00

T-shirt Scouting Durendael Ronse € 12,50

Trui Scouting Durendael Ronse (6 tot 14 jaar) € 25,00
Trui Scouting Durendael Ronse (S-M-L-XL) € 32,00

Voor de aankoop van een beige scoutshemd
verwijzen we jullie door naar de Hopper-winkels in
Gent, Aalst, Antwerpen, enz.
[https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform/hemden ]




9 De wet _£\

Een goede scout leeft naar de scoutswet. Leer jouw takwet snel goed uit het hoofd! Vroeg of laat zal
je die immers moeten opzeggen tijdens de opening.

Kabouters:
Akela, wij doen ons best.
Welpen:

Een welp volgt de oude wolf,
een welp is moedig en houdt vol.

Jongverkenners:

Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad;
hij doet mee en zet zich in;

hij wil winnen en kan verliezen;

hij is een opmerkzaam ontdekker;

hij leeft oprecht tegenover God;

hij is fijn in zijn optreden;

hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt;

hij helpt graag waar hij kan.

Verkenners:

Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, samen een weg zoeken in
de wereld van de mensen,

alles naar juiste waarde leren schatten,

en dienstbereid een antwoord geven.

Daarom zullen wij als vrienden samenleven,

ons harden in de natuur, de wereld exploreren,

en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien




10 Kabouters

Hallo lieve, stoere maar vooral coole kabouters. Wat hebben we samen een topjaar beleefd! Laten
we eventjes terugblikken naar al die mooie, maar ook spannende momenten. We mochten dit jaar
veel nieuwe kaboutertjes ontvangen in onze groep, wat super leuk was. Op paaskamp ontstonden
vele nieuwe vriendschappen, maar er werden ook veel grenzen verlegd. Een eerste keer
rambotocht, het zoeken van jullie knuffels...

Daarnaast zagen we jullie ook iedere zondag meer openbloeien en echte topkabouters worden. En
natuurlijk zijn we deze zomer ook samen op kamp gegaan. De leiding is heel trots op jullie! Onze
stoere kabouters waren niet bang van het slapen in de tent, wassen in de rivier of van de
schriktocht. Ons avontuur met de dino’s en oermensen was geslaagd.

Natuurlijk komt aan alle mooie sprookjes een einde en moeten we helaas afscheid nemen van
enkele kabouters. We gaan jullie enorm missen, maar weten zeker dat jullie dat super gaan doen bij
de welpen.

Daarnaast zal ook jullie leiding voor het volgende scoutsjaar er helemaal anders uitzien. Laten we
eens een kijkje nemen:

Dag lieve kaboutertjes. Ik schrijf dit tekstje met een klein hartje omdat ik weet dat ik jullie stuk voor
stuk ga missen. Drie jaar lang heb ik met veel plezier kabouterleiding gegeven, maar dit jaar heb ik
besloten om verder op avontuur te gaan met de verkenners. Jullie hebben me iedere zondag laten
lachen en ik heb doorheen de 3 jaar al vele knuffeltjes mogen ontvangen. Dankjewel daarvoor. Ik
weet zeker dat jullie in goede handen zijn bij de nieuwe kabouterleiding. Natuurlijk blijven jullie me
zien in de scouts, twijfel dus niet om een babbeltje te komen slaan of een dikke knuffel te komen
geven.

Dikke kus, Lotte(ke) x

Hey kabouters, het is hier met Madison, jullie leiding van vorig jaar. Spijtig genoeg moet ik gedag
zeggen dit jaar. Ik heb echt een topjaar met jullie beleefd en ga jullie dan ook enorm missen. Ik ga
zeker al onze dans- en zangmomentjes missen. Ik blijf natuurlijk wel aanwezig op de scouts dus
jullie zullen mij zeker nog tegenkomen. Jullie nieuwe leiders zijn ook allemaal toppers, dus ik kan
met een gerust hart afscheid nemen.

Groetjes Madi xxx

Heyy kabo'sss, met jullie lievelingsleiding Nathan hier! Het afgelopen jaar was me toch wel wat hé!
Ik hoop dat jullie jullie goed hebben gehad op kamp, helaas zonder mij... Maar ik ben er van
overtuigd dat Lotte, Madison en Ines het immens leuk hebben gemaakt voor jullie.

Voor mij sluit dit hoofdstuk hier af, ik vertrek naar de JVK's, natuurlijk gaan jullie mij nog zien, als
jullie eens willen praten of iets leuk doen.

Ik heb dit natuurlijk niet gedaan voor ik mijn vervanging heb gezien, en WOW.Jullie leiding van dit
jaar is zeker niet mis hoor :))

groetjes

Nathan (oeran-oetang)




Hallookess, hier is de Behendige Cormorant!

Maar jullie zullen mij beter kennen als Louise en ik ben jullie
nieuwe kabouterleiding! Ik ben 16 jaar en volg mijn laatste
jaar Industriéle Kunsten in Kortrijk. Ik kijk er enorm naar uit
om jullie leiding te worden. Mijn hobbies zijn muurklimmen,
met vrienden afspreken en scouts natuurlijk! Ik kan niet
wachten om met jullie een nieuw scoutsjaar in te vliegen.
Jullie ook?! Tot snel!

Kusjes, Louise

Hoihoi, ik ben Ines, 22 jaar en zit momenteel in mijn tweede
master Rechten. Voor sommigen van jullie ben ik een nieuw
gezicht, anderen zullen mij misschien al kennen van het groot
kamp. Hier ging ik namelijk mee als kabouterleiding, nadat
Sofie, mijn zus, me vroeg om de kaboutertak te helpen.
Aangezien de kaboutertjes daar mijn hart veroverd hebben,
heb ik besloten om nog een jaartje bij jullie te blijven. Ik hoop
dat jullie er even veel zin als mij in hebben en kijk er naar uit
om jullie elke zondag terug te zien.

Groetjes, Ines of Doelgerichte Dar.

Dag lieve kaboutertjes,

Ik ben Kobe, 16 jaar, en mag met alle trots mededelen dat ik
vanaf nu jullie nieuwe leiding mag zijn.

Samen met mijn collega-leiding gaan we er een ongelooflijk
scoutsjaar van maken.

Hopelijk nemen jullie massaal jullie vriendjes en
vriendinnetjes mee, zodat we de grootste en leukste
kaboutergroep worden :).

Op school volg ik houtbewerking, hopelijk kan ik hiervan
gebruik maken om samen met jullie leuke en mooie
knutselwerkjes te maken voor jullie ouders.

Tot zondag!!

Groetjes Kobe ( Goedlachse Steur)

Dag top kaboutertjes, ik ben Tonton Jeje. Met andere
woorden Jérémy vanaf nu ben ik jullie nieuwe leiding! Hoe
tof?! Ik ben 16 jaar en ik volg gezondheidszorg in het Kso hier
in Ronse. Mijn hobby’s zijn voetbal en en nu ook scoutsleider
zijn van een geweldige groep. Ik kijk er naar uit om met jullie
van start te gaan hoor! Dit wordt vast een topjaar samen.
Groetjes, Jérémy.







11 Welpen

Dag welpen, wat een kamp was dat weer! We hebben super veel toffe activiteiten gedaan, jullie zijn al
pro in sjorren en vuur maken en meer. Jullie zijn mega goede quizzers, bij Rambo was jullie niets te
vuil. Bij alle spelletjes zetten jullie zich steeds ten volle in, en daar zijn wij als leiding mega trots op!
Heel erg bedankt voor het topkamp! Cato & Enya

Dit jaar zal sowieso ook een topjaar worden met heel veel leuke activiteiten, zotte kampen en meer!
Een nieuw jaar brengt ook heel wat veranderingen met zich mee, leuke en minder leuke.

We moeten afscheid nemen van enkele welpen, en er komen enkele nieuwe welpen bij. Ook bij de
leiding moeten we helaas afscheid nemen van onze liefste Cato, maar we krijgen er 3 nieuwe
topleiders bij, Isaac, Seppe en Frem!

Ruben, Charlotte en ik (Enya) blijven jullie nog een jaartje irriteren hihihi :)

Een woordje van Cato die ons verlaat (Boeeeeeee : (()
Lieve welpjes

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Helaas zullen jullie mij dit nieuwe scoutsjaar moeten
missen want ik maak de overstap naar de jongverkenners (snif, snif). Voor de welpen die overgaan wil
dit zeggen dat jullie nog een jaartje met mij opgescheept zitten :). Ik wil toch nog eens zeggen dat ik
zeer trots ben en dat ik jullie dit jaar allemaal heb zien groeien (trotse mama). Twijfel zeker niet om
nog eens bij mij langs te komen en alle roddels (nieuwe koppeltjes?) eventjes te komen doorvertellen
of voor een gezellige babbel!

Toedelsss

Fanatieke Herder a.k.a. Catoooo

De leiding stelt zich kort even voor en dan kunnen jullie genieten van nog enkele fotootjes!

Maak alvast kennis met jullie nieuwe awesome leiding!

Dag welpennn,

Met Krachtige Keizerspinguin hier, ofwel Isaac. Het
komende scoutsjaar zal ik jullie leiding zijn en beleven
we hopelijk veel leuks samen. Ik zal even wat vertellen
zodat jullie me al een beetje kunnen leren kennen. Ik
ben 16 jaar oud en mijn hobby's zijn scouts, zwemmen
en ik fiets ook heel graag. Ik zit in het zesde
middelbaar in Latijn moderne talen op glorieux
secundair. En ik hoop jullie elke zondag te kunnen zien
dit jaar, tot binnenkort!!!

Hey allemaal

Ik ben Scherpzinnige Anhinga, in het dagelijkse leven
Frem, en wordt voor het volgende scoutsjaar een van
jullie awesome leiding. Even wat over mezelf. Ik ben
ondertussen 17 jaar, mijn hobby's zijn atletiek, drum
en niet te vergeten scouts. Naast mijn hobby's spreek
ik ook eens graag af met mijn vrienden en ik ben bezig
met mijn 6de jaar Latijn Wiskunde. Als je nog meer wilt
weten moet je maar elke week naar de activiteiten
komen.

Groetjesssss




Yoo, welpen Ik ben Seppe. Ik word dit scoutsjaar jullie
leiding! Een beetje over mij. Ik ben 16 en zit op school op
KSO ik volg nu mijn 5de jaar elektriciteit. Als sport doe ik
voetbal en ga ik graag gaan fietsen. Soms spreek ik wel
graag eens af met vrienden, maar het liefst met mijn
vriendin. Ik hoop er een heel tof scoutsjaar van te
maken en zie ik jullie graag elke zondag weer opnieuw!!
Salutjessss

Ter herhaling en voor wie ons nog niet kent, jullie oude awesome leiding!

Hey welpjesss it's me!

Ik ben Enya, dit zal nu mijn 4e jaar leiding zijn, en mijn 3e jaar bij
de welpjes. Een paar dingen over mezelf, ik ben 20 jaar en
studeer lager onderwijs. Mijn hobby’s zijn skeeleren, wandelen
met mijn hond, en natuurlijk scouts. Ik hoop er samen met jullie
opnieuw een topjaar van te maken!

Tot zondag voor een zotte activiteit!

Hoihoi

Voor degene die me nog niet kennen ik ben Ruben de vrolijke
wasbeer jullie leiding voor het komende jaar, ik ben 20 jaar en
houd van sporten, de natuur en avontuur. ik kijk er alvast naar uit
om nieuwe vrienden en vriendinnen te maken en leuke avonturen
te beleven!!

Dag Welpjes!

Ik ben Charlotte en ik blijf ook nog voor een jaartje jullie leiding.
Spijtig genoeg ben ik niet kunnen meegaan op kamp, maar we
gaan dit zeker inhalen het komende jaar!

Een paar weetjes, ik ben (bijna) 21 jaar en studeer nog steeds
voor boekhoudster. In de week zit ik dus heel veel in Kortrijk,
maar in het weekend is het lekker ontspannen met jullie!!

We zullen er weer een fantastisch jaar van maken met vele
activiteiten.

Vele groetjes en tot zondag!!

Op de volgende pagina kunnen jullie genieten van enkele foto’s






44812 Jongverkenners

Dag lieve jvk's, Wat hebben we weer een geslaagd kamp achter de rug. Graag blikken we nog even met
jullie terug op wat we dit kamp allemaal geleerd hebben

- Dat kotsgeur nog een tijdje in de tent blijft hangen

- Dat altijd alle patatjes moeten gekookt worden

- Dat samen jaxen ook zijn charmes heeft

- Dat de natte grond aan de HUDO pijn doet aan blaren ...

Na een geslaagd kamp met pijnlijke handen van het sjorren en het wapperen. Eierschalen die in de
haren blijven plakken van het eierspel, de hese stemmen van het roepen tijdens de film en de pittige
momenten op de HUDO van de lepels da BOMB starten we het nieuwe scoutsjaar 2023-2024.

En dat doen we natuurlijk niet zonder leiding! Allereerst is er nog
wat leiding die jullie nog een woordje wilt zeggen. We nemen
namelijk afscheid van Mayflair, Frodo en Sofie ;(. Dat betekent
uiteraard dat Allan nog achterblijft, hij zal jullie echter niet alleen
leiding geven maar 3 nieuwe toppers zullen zich aansluiten bij het
jvkteam: Nathan, Madison en Cato. Jullie hebben het goed gelezen,
Queen Allan is back en blijft nog een jaartje jullie leiding.

Een woordje van zij die ons verlaten:

Hallo daar JVKaasjes! Dit jaar was mijn laatste jaar als leiding. Sommigen onder jullie hebben 7 jaar
lang naar mijn gezaag moeten luisteren. Ik heb de meesten zien groeien van kabouter tot
jongverkenner en daarom zal ik met een pijntje in mijn hart jullie verlaten. Ik verlaat de scouts niet
voorgoed, ik zal me namelijk aansluiten bij het bestuur (dus kom me zeker nog eens ambeteren met
jullie flauwe moppen en krijsend getier). Mijn laatste jaar als leiding was top met jullie! Jullie zijn
geweldige kadeetjes. Blijf je prachtige zelf en doe zo verder.

Snik snik vaarwel dollies

May-Flair

Dag JVK's, na weer een geslaagd jaar zit het er voor mij op. Na veel twijfels heb dan toch besloten om
de JVK's te verlaten... en over te gaan naar de verkennertak. Ik weet dat de groep niet dezelfde zal zijn
zonder mij (ja je mag wenen) maar ik ben er zeker van dat jullie nieuwe leiding de grote leegte die ik
zal achterlaten (deels) zal kunnen aanvullen.

Vaarwel en tot ziens.

Frodo

Hey liefste JVK's,

Na een topjaar met jullie te hebben doorgebracht heb ik besloten nieuwe oorden te verkennen. Ik heb
enorm genoten van de leuke babbels en gezellige momenten samen en zal deze herinneringen ook
koesteren. Dit jaar zal ik leiding geven aan de verkenners. Enkelen van jullie toppers gaan mee over en
zie ik daar dan ook graag terug. De andere jongverkenners zijn ook zeker welkom de zondag om nog
eens een babbeltje te slaan met mij :).

Saluutjes,
Sofie



Een woordje van de nieuwe leiding

Dag jvk's

Dit jaar heb ik het genoegen om jullie leiding te
mogen zijn (joepie!). Voor degene die mij niet
kennen, mijn naam is Cato a.k.a. Fanatieke Herder
en ik ben de zus van die met zijn krullen. Tijdens
de week vertoef ik in Gent, maar in het weekend
kan je mij op de scouts vinden (leukste hobby
ever). Verder babbel ik ook graag en ik hou van
katten. Ik kijk er alvast heel erg naar uit en ik ben
er dan ook zeker van dat we dit jaar ook mooie
herinneringen zullen maken.

Tot binnenkort

Catoooo

Hey jongverkenners, ik ben Madison, jullie nieuwe
leiding! Jullie hebben mij allemaal wel al eens
gezien over het kampterrein strompelen (die met
rood haar). Ik ken sommige van jullie al een beetje
van bij de welpen of gewoon van een babbeltje op
kamp. Dit jaar ga ik jullie allemaal nog beter leren
kennen met leuke activiteiten en samen koken op
kamp (jeeej!). Ik voel dat het een supeeeeer jaar
zal worden.

toodalooh Madil!!

JOW JOW JVK'ssss, Ik ben een sympathieke orang-
oetan beter gekend als Nathan. Ik word dit jaar
jullie nieuwe JVK-leidingg!!! Waar ik zeer veel zin in
heb. Ik hoop jullie ook een beetje! Ik ben 18 jaar,
net afgestudeerd van mijn middelbare school.
Eindelijk=

Ik hou van sporten en van buiten zijn in de natuur,
ik hoop jullie ook! Mijn hobby's zijn fitness, chillen
en natuurlijk scoutssss!! Ik kijk er naar uit jullie elke
zondag met veel plezier te ontvangen in een nieuw
avontuurlijk scoutsjaar.

Vele groetjes Orang-oetan

We blikken op de volgende pagina graag nog terug op enkele mooie foto’s van het voorbije kamp!







13 Verkenners

Dag verkenners,

Wat vliegt de tijd snel! Het kamp zit er weeral op.

Het was een tof kamp! vele nieuwe zaken geprobeerd en tot stand gebracht. Zo hebben jullie een
machtige pilotis uit de grond gestampt of liever in de grond :p en hebben jullie een 5 sterren
pizzarestaurant gemaakt.Het bouwen en koken is tot een volgend niveau gebracht geweest!

Even een kort intermezzo waarbij de verkenners zich omscholen tot echte sommeliers. Na enkele
tasting avonden gehad te hebben, bleek de witte sangria best in de smaak te vallen!

Wat er minder in de smaak viel, waren de bidons gevuld met water na enkele toertjes lopen.

Wat zien jullie de leiding toch graag!

Jammer genoeg heeft het weer wat roet in het eten gegooid maar niks hield jullie tegen!
De dagtocht die moest uitkomen op 31 km, werd een tocht van 44 km en als dat nog niet zwaar
genoeg was, waarom zouden we vrijwillig geen kettlebell meenemen van 12kg?

Respect voor wat jullie bereikt hebben!

Veel liefs jullie trotse leiding!

Dit jaar zal er veel veranderen binnen de verkennertak. We nemen afscheiden van Cookie, Emile, Simon en
Robin en verwelkomen Lotte, Frodo en Sofie. Nog een laatste woordje van hen:

Na 5 jaar leiding te geven zit het er voor mij jammer genoeg op. Tijd om de fakkel door te geven aan
avontuurlijke verkenners! Eerst en vooral wil ik elk van jullie bedanken voor deze onvergetelijke
momenten! Geweldige paaskampen, groot kampen en niet te vergeten vele zondag activiteiten.

Gedurende deze tijd zijn er herinneringen en banden gevormd die voor het leven zijn! Hopelijk
kunnen jullie even mooi terugblikken op deze tijd als dat ik kan!

Wie wist dat wespen pasta konden doen vliegen? Dat het bakken van eitjes een opstand teweeg kan
brengen? Dat de verkenners enorme bouwmeesters zijn en daarbovenop dat verkenners fijnproevers

zijn van sangria? ;)

Ik ben er zeker van dat ieder van jullie het geweldig zal doen als leiding. Ook degene die nog eventjes
moeten wachten!

Bedankt voor deze mooie jaren!
Cookie out!

(*Mic drop!*)

/



(*Takes mic off the floor¥*)

Beste VK's en ex-VK's/nieuwe leiding,

ook voor mij stopt hier het leiding geven. Dit laatste jaar was een geweldige afsluiter van vijf mooie
leidingsjaren die ik nooit zal vergeten. En hoewel ik stop als leiding, zullen jullie mij vanaf nu kunnen
terugvinden in het bestuur.

Na de vele uitdagingen, bidon-heffen en 5 km-wandelingen (die soms wat langer konden aanvoelen)
hebben jullie één voor één getoond dat jullie tegen een goede stoot kunnen en de naam verkenner
waardig zijn. Ik kan dus met een gerust hart zeggen dat we een nieuwe lichting leiding hebben die het
fantastisch zal doen.

Bedankt voor alle mooie momenten!

Simon / Goedaardige argali

(*Throws mic to Emile*)

Ik zal het kort proberen houden, gezien mijn collega's al veel zaken verteld hebben, die ook voor mij
gelden.

Na 8 jaar als leider heb ik na veel wikken en wegen beslist om te stoppen als leider. Stoppen als leider
betekent niet stoppen met de scouts. Integendeel: ik neem jullie met veel plezier onder onze hoede
als hoofdleider, samen met andere oude bekenden in het hoofdleidersteam, bestuur en alle overige
helpende handen.

Tot dusver mijn schriftelijke afscheid. Mijn mondelinge exposé volgt nog.

Voor wie nu al toelichting wenst: je kan me bellen op +32 483 40 93 13, elke werkdag tussen 09:00 en
17:00.

Ik weet dat dit niet zo kort was en ik ook al iets gezegd heb in het begin van dit boekje. Maar ja, beter
duidelijk dan onduidelijk, hé. ;)

Groetjes

Perdix a.k.a. Emile

(*Throws mic to the next person, but aims really bad and breaks the mic. Calls someone to fix another
mic and puts it gently on the floor.*)




(*Angrily looks at Perdix for his stupid decisions and abruptly picks up the mic from the ground*)

Ook voor mij (Robin) is het na vele jaren leiding geven nodig om plaats te maken voor de nieuwe
leiding! Velen van jullie volg ik al van mijn eerste jaar leiding! Wat mij des te trotser maakt om jullie te
zien doorschuiven naar de leiderstak.

Ik heb enorm genoten van ons laatste kamp samen, zeker doordat ik jullie zo heb zien groeien door
de jaren. Als ik heel eerlijk ben heb ik nog weinig zo een hechte en enthousiaste groep gezien...

Los van dat ik ga stoppen als leiding zien jullie me zeker en vast nog terug tijdens activiteiten of
evenementen. Ik ga verder in het bestuur om daar nog veel moois waar te proberen maken.

Hou jullie goed, over and out Arrassari.

(*Looks Perdix right in the eyes to show how it's really done.. continues to throwing the mic as high as
50 meters and catching it with his bare teeth and putting it neatly on a table*)

En dan nu, de nieuwe lichting leiding:

(*Lotte picks up mic*)

Olaaa guapa's en guapo's, jullie hebben dat goed gezien; JULLIE ZULLEN DIT JAAR LEIDING
KRIJGEN VAN NIEMAND MINDER DAN IK!!ll Na 3 jaar leiding te geven aan de kabouters ga
ik nu met jullie op avontuur. De wissel van de kleinste naar de oudste van de scouts is
een grote stap, maar ik weet zeker dat we er samen een onvergetelijk scoutsjaar van gaan
maken. Hopelijk zijn jullie klaar voor vele lachbuien, lompe stoten en natuurlijk mijn
geweldige zangtalenten.

Voor degene die me nog niet zo goed kennen, foei foei. Ik ben dus Lotte (a.k.a. zorgzame
secretarisvogel a.k.a. onnozel kieken). Voor verdere kennismaking ben ik iedere zondag
tussen 14u en 17u30 beschikbaar.

Dikke kus, Lotte x

(*Gives mic to Sofie*)

(*Gets mic from Lotte¥*)

Yooooo drerries, Sofie hier! Na twee jaar kabouterleiding te hebben gegeven en vorig jaar
een jaartje bij de jongverkenners te hebben doorgebracht, ben ik helemaal klaar voor een
nieuwe challenge bij de verkenners! Ik kijk er ontzettend naar uit om dit jaar leiding te
geven aan jullie en samen mooie herinneringen te maken. Samen met Frodo en Lotte
zullen wij als leiding jullie de kneepjes van het vak leren met op de planning: Subtiel zijn,
afval sorteren...

Knuffels <3

Sofie

(*Hands mic to Frodo¥*)

Dag strijders, jullie grootste droom komt eindelijk uit. Ik word jullie verkennerleiding. Of
zal het eerder een nachtmerrie zijn.. ;). Maar even serieus, ik heb er alvast heel veel zin in
om een jaartje met zo'n toffe bende te mogen leiding geven. Ik ben er zeker van dat we
veel toffe momenten en activiteiten zullen hebben dus wees zeker aanwezig (ja ook
tijdens de examens anders krijg je straf). Enkele zaken die we zeker zullen aankaarten dit
jaar: discipline, respect tonen tegenover u superieuren, fysieke en mentale limieten
bereiken en toffe spelletjes spelen.

Hoogachtend

Emile Reyntjens

Hoofdverantwoordelijke verkennertak & titelhouder tofste leider

(notitie voor de redactie: kan je bovenstaande laten lijken op een officiéle handtekening?)
(Nvdr: Blijf maar verder dromen Frodo :))

(*drops mic and opens tiktok)




Goeiendag bonjour, wij hier (de nieuwe super coole leiding). Jaja, dit jaar zitten jullie met ons
opgescheept. Wij hebben misschien geen gekke biceps (Frodo wel), maar wees gerust, het wordt een
spetterend scoutsjaar. Alle gekheid op een stokje, we kijken er enorm naar uit om jullie leiding te
mogen geven.

Hierbij delen we ook even onze gouden regels mee:

Stay away from the koelcel

Crocs zijn voor echte strijders

* Je moet niet tijger doen als je pussy bent (en omgekeerd)

Verjaardagscadeautjes zijn altijd welkom

SLAY is het verboden woord

Appelmoes eten we enkel koud

Jullie zijn waarschijnlijk al benieuwd wat we allemaal in petto hebben...om dit te ontdekken zullen jullie
iedere zondag aanwezig moeten zijn.

We geven alvast enkele teasers:

SKRRR SKRRR

Mmmm lekker

#durendaelchallenge

e Ronse mijn stad <3

e Pijn en tranen

Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als wij!
Kusjes,
Frodo, Sofie & Lotte

Om af te sluiten nog enkele toffe kliekjes!




